
Op vakantie naar de Imminkhoeve, in Lemele 

Van 15 t/ m 22 juni 2018 

Vakantiegangers:  Corrie, Jean, Fred, Herwig, Beppie &  Theo 

Reisbegeleiders: Sofie, Harmke &  Monique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 15 juni  

 

De rit naar de reisbestemming met volop zon maakt dat 

het een mooie, prachtige dag gaat worden.  

Het is een mooie omgeving, waar je de rust en stilte 

voelt.  

 

 

 

Omstreeks 16:00 is de groep compleet in Lemele. 

 

De boodschappen werden zowel door de vakantieganger(s) als de begeleiding uitgepakt. 

Inmiddels is de tafel ook al gedekt om gezamenlijk het eten ( broodjes/soep en alle lekkers ) 

te nuttigen en wederzijds kennis te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

's Avonds is het na de koffie, t.v. kijken, langzaamaan tijd om het bed op te zoeken.  

Tot morgen – Welterusten !!!        



Zaterdag 16 juni  

Het weer is ons gunstig gezind, de zonnestralen begroeten ons op deze mooie dag. De 

ontbijttafel is reeds door onze vroege vogel Jean gedekt.  Als iedereen aan tafel zit is er een 

moment van stilte voor aanvang van het ontbijt. Valt niet mee als al het lekkers voor je neus 

staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadien is iedereen behulpzaam met afruimen en de 

afwas weg te zetten. Zo mooi om te zien !!! 

's Middags met het busje naar Ommen. We hebben 

de omgeving verkend, winkels bezocht en 

boodschappen gedaan ( cd’s en ansichtkaarten om 

op te sturen).  

Het leuke van deze middag is, dat we de polonaise 

deden, met een groep deelnemers die meededen 

aan de vossenjacht. Later met een van de 

vossenjacht-deelneemster als NON verkleed op de 

kiek, hilariteit alom!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het terras is de plek om uit te rusten na al het geloop om lekker te genieten van de 

koffie/chocomelk/ likeurtje met slagroom.  Zie ze zien genieten, wat kan een vakantie toch 

heerlijk zijn.     

Terug in het huisje, druk in de weer met het avondeten. Als  chefkok is Theo 

verantwoordelijk voor het bereiden van de macaroni onder toeziend oog van de 

begeleiding. 



Het is meer dat Theo zich zorgen maakt dat het niet genoeg is voor ons allemaal. Ja, het is 

moeilijk om het te weerstaan als het lekker is.  

 

 

 

 

's Avonds speelden we gezellig met Herwig het spel; Mens erger je niet. 

Deze dag is afgesloten als ontspannen, veel gelachen en gezellig ervaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 17 juni 

De ochtend in rustige sfeer begonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vakantiegangers kijken uit naar het uitje naar de Orchideeen-hoeve ( Luttelgeest ).  

Tijdens de reis er heen, kon er meegezongen of geneuried worden op Nederlands- talig 

muziek. Dat de Orchideeenhoeve druk wordt bezocht, kan je zien aan al de tourbussen, 



personenauto's die geparkeerd staan, van heinde en ver komen ze voor een dagje uit. Net 

als wij !! 

Als eerste nemen we de looproute richting de Lori-tuin. Op deze locatie maakten we de 

wandeling, zonder de dieren te voeren. Een enkeling vond het eng, weer een ander geniet 

ervan. Zoveel te zien. 

Ook zijn er lieve bezoekers die bereid zijn om een groepsfoto van ons te maken. 

En last but not least op de foto, waarbij Jean met een wildvreemde jongeman zich voor 

eeuwig op het plaatje liet vastleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na de Lori-tuin werd een bezoekje gedaan in de 

Vlindertuin. Onze beide vrouwelijke 

vakantiegangsters kozen ervoor vanwege de warmte 

binnenin, samen met Sofie buiten te wachten op de 

anderen. Gezellig met z'n 3en – The Three Degrees.  

Dat zo'n wandeling in de tuin de nodige energie vergt, 

doet ons snakken naar een drankje of zin in iets 

lekkers. 

Zittend en lang wachtend, zonder enig commentaar, 

op de saucijzenbroodjes of het broodje panini en 

frisdrank, lieten we het ons later welgevallen. 

Na al de indrukken die zijn opgedaan van zoveel 

bezoekers, alle pracht en praal van dieren is het weer 

tijd back to Lemele, en hier staat hen een verrassing te wachten. 

Onderweg naar Lemele is de ons welbekende vraag van Theo; Wat gaan we eten ?! 

Geen reactie;  Ssttttt, het is de VERRASSING.        



De vakantiegangers werden wel op de proef gesteld om geduldig te zijn, maar laat het a.u.b. 

wel eten zijn. 

De honger wordt gestild met een barbecue van verschillende soorten vlees, salades en 

verrukkelijke toetje van bavaroise met slagroom of fruitsalade.   

Alle lof voor Theo en Monique voor het klaarmaken van het barbecue-vlees.  

Buikje rond en vol gegeten , de boel weer aan kant, uitbuiken voor de t.v.         

Het is een ware feestmaal geweest, binnen werd het feestje voortgezet met het meezingen 

van Nederlands- talig muziek. 

Onze artiesten voor deze avond waren met name Monique, Corrie, Harmke, Fred, en 

Beppie. 

Een leuke party en samenzijn als afsluiting van deze verrassingsdag.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 18 juni 

Vanwege regenachtig weer is de planning om naar de 

dierenpark Taman Indonesia gecanceld. 

Thuisblijven, relaxen, net geen bankhangen is ook wel 

even fijn. De vakantiegangers genoten van dit 

moment. Alles mag, niets moet. Samen met Fred, 

Herwig en Harmke is er een rondje gelopen op locatie. 

Langzamerhand liet de zon zich weer zien en het 

klaarde weer op. Om niet de hele dag in huis te zitten 

zijn we na de lunch in 't busje gestapt richting de 

Theehuis 't Hunebed te Darp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toch nog heerlijk naar een andere omgeving, in een andere locatie wat lekkers genuttigd, 

hierna was het tijd om huiswaarts te rijden. 

Nadat iedereen weer in het busje zat, werden we vriendelijk nagezwaaid door 2 fietsers. 

Nee, het was geen vriendelijke 

begroeting. Ze bleven maar 

zwaaien en probeerden ons 

duidelijk te maken dat we niet 

compleet waren. 

Sofie is maar uit het busje gestapt 

om te kijken wat er loos was. 

Wat bleek, we hadden onze 

opstapkrukje vergeten en stond 

buiten. Gelukkig zichtbaar, anders 

moesten we de melding doen bij 

het programma Vermist.    

Bedankt lieve fietsers dat jullie zo 

attent waren !!    

We kregen de slappe lach, de stommiteit het krukje te moeten missen, nu maar snel naar 

Lemele. 

's Avonds snacken, t.v. kijken, kletsen en tijd om te slapen. 

Welterusten en zoals Sonja Barend in haar programma in het verre verleden zei;  

En Gezond weer op !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Dinsdag 19 juni 

De ontbijttafel was reeds door Jean gedekt. De laatkomer of uitslaper kon zijn/haar ontbijt 
uit het vuistje of rustig aan tafel eten. 

Monique en Harmke gingen boodschappen doen en Sofie bleef achter met de groep. 

 

Iedereen had er zin in om te brunchen, maar 
vroegen zich wel af wat dat eigenlijk was. 

Ok, brunch is met koude en warme gerechten,  
soep , broodjes, groot assortiment aan beleg, 
incl. koffie, thee, jus d'orange en andere 
dranken, te veel om op te noemen.         

Klinkt leuk en wel zo lekker op zo'n middag.  

Theo moest herhaaldelijk teruggeroepen 
worden, kon zijn geduld niet opbrengen te 
wachten op Harmke en Monique en was uit 
zicht. 

 

Daar kwam het busje aan, volgeladen met tassen vol 
boodschappen.  

Monique had de keuken tot haar beschikking ( je mocht haar niet storen ) en was volop in 
de weer al het lekkers klaar te maken. 

De tafel is keurig gedekt, de een na de ander zat al te genieten van de lekkernijen wat op 
tafel geserveerd werd. Nog even wachten, geduld is een schone zaak en dan kan je 
aanvallen.   

De brunch was een succes. 
 

   

       

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een avondwandeling op locatie samen met Fred en 
Herwig doet een mens goed om al de pondjes/calorieën 
uit te lopen. De anderen verbleven in de zithoek of 
elders. 

Fred heeft een rondje op de duo- fiets gereden o.b.v. 
een begeleider van een andere reisgroep, hij heeft 
ervan genoten. 

Met Herwig de avond voor het slapen gaan nog het 
spel Mens erger je niet gespeeld. 

He's the winner, en dat kan je zien. Hij glundert van 
oor tot oor, deze dag kan niet meer stuk. 

Met een goedenacht wens vertrok hij richting zijn 
kamer.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag  20 juni 

Een prachtige zonnige dag om wakker te worden. Langzaam komen de vakantiegangers in 

de benen, het ontbijt word genuttigd. Daarna met een kopje koffie t.v. kijken, relaxen, een 

ommetje maken. De meeste hebben zich goed ingesmeerd met factor 20, als het niet meer 

is. Want je wilt niet verbrand en rood als een kreeft rondlopen. 

Na de lunch is iedereen ready to go, met als activiteit voor deze middag bootje varen, we 

hebben Berend botje maar achterwege gelaten.  Met zo'n stralende zonnige dag dan heb je 

wel zin om een boottochtje te maken op de wateren van Giethoorn.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomst bij de locatie is zo dicht mogelijk te parkeren, meegegeven dat we als groep bij 

elkaar blijven op zo’n drukke locatie. 

JA, wij zijn niet de enige toerist(en) die Giethoorn overspoelt met ons bezoekje aldaar. 

Waar je ook kijkt/loopt, links/rechts, voor/achter zoveel toeristen/ buitenlanders, 

waaronder een grote menigte Japanners lopend met paraplu's ( jeetje, en het regent niet 

eens ). 

Giethoorn is voor hen de place to be. Wij doen het rustig aan, een wandeling gemaakt, 

souvenirs-winkels in/- en uitgelopen.  

Beppie heeft nog leuke sokjes gekocht, eentje met tulpen en Holland erop. Ze was 

ontzettend blij met haar aankoop. 

Terug naar de kade, waar de boot lag om in te stappen. Beppie moest huilen, vond het eng 

en spannend. Na een kort gesprek zat ze te stralen en gaf aan het toch wel leuk te vinden. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De boot voer langs verschillende routes 

waarbij de Oh,ach 's met veel gelach te 

horen waren.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij terugkomst 't Zwaantje werd patat met kroketten geserveerd, als verrassing kregen we 

gratis van de zaak een toetje na ( ijs met slagroom). Het was echt smullen op zo'n warme 

middag. Lekkeeeeerrr.             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 21 juni 

Met een goed humeur en een stralende zonnige dag gereed om de reis naar het dierenpark 

Taman Indonesia ( Kallenkote nabij Steenwijk ) te maken. Een tussenstop bij Theehuis 't 

Hunebed voor een broodje hamburger/ een kopje koffie. En niet te vergeten de plaspauze 

voor degene met een zwakke blaas. 

De reis zette zich voort naar het dierenpark van, je raadt het nooit, katten die de duurste 

koffiebonen ter wereld uitpoepen e.a. dieren uit Indonesië. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit alles, vervolgde 

we ons pad waar 

muziekinstrumenten 

waren. 

Met een bamboestukje 

op de gamelan brachten 

Corrie en Fred een 

deuntje ten gehore.      

 

Om de dorst te lessen 

zijn we naar het eethuis 

gegaan, de bestelling 

werd opgenomen. 

Koekje of iets anders 



lekker er bij ? Nee, geen sambal doe maar een stukje Spekkoek. 

Spekkoek, wat is dat hoorde je de vakantiegangers vragen. O ja, het spreekwoord, Wat de 

boer niet kent, dat eet ie niet is hier niet van toepassing. Het was heeeel lekkeeerrrr. 

Van hieruit zijn we weer gaan rijden, de reis bracht ons in Meppel, busje geparkeerd en de 

benen strekken. 

Alweer aan de wandel, maar niet al te lang want voor 

ons lag een groot schip met het uitgangsbord; 

Pannekoek/Partyschip - de Libert, met salami, of te 

wel Vrijheid. 

Heerlijk, zo'n vakantie wil je toch niet missen, dat 

wordt alweer eten. 

Een voorafje van soep werd geserveerd, daarna 

kwamen de borden met de pannenkoeken gevuld of 

gewoon weg met siroop.       

Voor de grooteters is dit een welkome traktatie, zo 

groot, je kunt er een hele familie van laten eten, haha. 

Jean geniet al bijna slapend van zijn 

pannenkoek/salami. Ik zal maar niet het liedje van 

Slaap kindje slaap zingen.  

Voor Beppie toch maar een doggy-bag gevraagd, het was haar toch echt te veel/groot. 

Zelfs het heerlijk toetje na, was voor iedereen net even te veel van het goede. 

Ja,  ijs met slagroom kan je moeilijk in een doggy-bag vervoeren.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

's Avonds bijkomen en evaluatie en 

afronding van de vakantie, waarbij de 

vakantiegangers een 

vakantieherinnering en een blikje 

pepermunt kregen. 

Het allermooiste van deze 

avond/vakantie is de waardering door 

de vakantiegangers aan de 

begeleiding; Een wel verdiend kusje of 

stevige handdruk en bedankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 22 juni 

Weinig spraakzaam werd het ontbijt verorberd, waarschijnlijk omdat het ontzettend vroeg 

was en het feit dat het de laatste vakantiedag is. 

Na het ontbijt, was het een drukte van je welste. Ja, ja er moet opgeruimd worden en alles 

keurig/netjes achterlaten. 

Beddengoed wordt afgehaald, de laatste persoonlijke bezittingen alsnog in de tas/koffer 

gedaan. De voorraad in de koelkast kan blijven staan voor de volgende groep 

vakantiegangers. Prullenbakken geleegd en opgeruimd staat netjes. 

Uiteindelijk is het moment aangekomen om afscheid te nemen voor vertrek. 

Als eerste vertrekken de 4 vakantiegangers ( Fred, Theo, Jean en Corrie ) samen met de 2 

begeleiders ( Monique en Harmke ) mee terug. 

Beppie en Herwig blijven nog samen met  Sofie wachten op hun contactpersonen.    

Beppie werd door haar broer/schoonzuster opgehaald, zij bedanken de begeleiding voor de 

prettige ontvangst en de zorg. 

Herwig werd wat onrustig, door oponthoud op de weg duurde het lang voordat de 

contactpersoon arriveert. Maar natuurlijk word ook hij netjes opgehaald. 

We hebben mooie herinneringen aan de plezierige en fijne vakantie in Lemele 

overgehouden.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


